
Lieve vriendjes van de 2de kleuterklas 

 

Ik ben de koning van Bloemendaal. En ik ben ook de papa 
van Fleurtje. Toen ik vanmorgen wakker werd hoorde ik 

prinses Fleurtje huilen tot in mijn slaapkamer. 

Ik ben dan naar haar toegestapt en ze vertelde me iets heeeel 
erg. 

Ze mag volgende week naar het prinsessenfeest op het kasteel 
van haar beste prinsessenvriendin, en ze wil heel graag een 

bloemenmantel aandoen. 

Maar nu is de kleermaker van ons kasteel toch wel ziek zeker! 

Maar prinses Fleurtje had gehoord dat er hier in Grobbendonk 
een bloemetjesklas is. Klopt dat? 

Zoja, zouden jullie voor haar een bloemenmantel kunnen 
maken? 

Ik heb alvast de stof meegegeven met mijn postbode. Je vindt 
ze in het bijgeleverde pakketje. 

Als jullie dat willen doen voor mijn verdrietige prinses, dan 
zal ik jullie eeuwig dankbaar zijn! 

Als de jurk klaar is mag je hem verpakken in een doos. Mijn 
bode zal hem dan op vrijdag avond ophalen in jullie klas. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

 

Met koninklijke hoogachting 

Koning Bloemendaal 


